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Het jaar 2012 en alles wat daar om heen hangt 
Bertien van Woelderen 
 
Ik wil deze keer het jaar 2012 onder de aandacht brengen, vanwege de enorme hoeveelheid 
voorspellingen en artikelen die ik er over tegenkom. Doorgaans zijn dit nare voorspellingen die 
samengaan met natuurrampen in de grootte van tsunamies en pool omdraaiingen. 
Laat ik eens op een rij zetten wat er allemaal voorspeld wordt en waar die voorspelling vandaan 
komen. 
 
De bron van de voorspellingen 
Het jaar 2012 is ontleend aan de gevonden Maya kalender. Deze kalender schijnt verbazend 
precies op de hoogte te zijn van de stand van de zon, de maan en de beweging van ons 
zonnestelsel. Zo precies, dat wij met onze moderne middelen daar maar amper aan konden 
tippen. Zo’n constatering geeft blijk van een grote intelligentie en leidt eveneens tot speculaties 
hoe de Maya’s aan die kennis kwamen. Deze speculaties over de oorsprong van die speciale 
astronomische kennis wijzen of in de richting van het geheimzinnige verzonken eilandenrijk 
Atlantis of naar de goden van de planeet Nibiru. Hier kom ik verder op in dit artikel op terug. Nu 
telt deze Maya kalender door tot en met 21 december 20121.  
Daarmee rijst de vraag waarom de Maya’s niet verder gingen met hun kalender, en niet 
beantwoorde vragen leiden nou eenmaal tot 
speculaties. 
 
Wat voorspelden de Maya’s 
Voor zover ik het via internet kon achterhalen, 
verwachtten zij het aanbreken van een nieuwe tijd 
met een nieuwe mens. Een cyclus van 26000 jaar is 
dan voorbij, ofwel een nieuw Platonisch jaar begint. 
De datum van 21 december 2012 is gekozen, omdat 
de zon dan de steenbokskeerkring bereikt heeft en 
na ca. 5 dagen zijn tocht weer aanvangt naar het 
Noordelijk halfrond. Het is een gekozen datum en 
berust niet  rechtstreeks op een samengaan van 
planeten van die dag. 
 
Voorspellingen over het einde 

• De oudste voorspellingen staan misschien wel in de 
bijbel, in het boek Openbaringen van Johannes. Jezus 
heeft dan afgerekend met de antichrist, met de valse 
profeet en voorlopig satan. Hij richt dan zijn 
duizendjarige vredes-rijk op.  

• Zecharia Sitchin2 vertaalde de Soemerische kleitabletten. 
In het verre verleden zou er een botsing zijn geweest 
tussen een planeet Nibiru geheten en de aarde. Die 
planeet bood ook onderdak aan de goden en cirkelt in 
een concentrische cirkel om de zon heen. In het jaar 
2012 zal deze planeet opnieuw in botsing komen met de aarde, hetgeen het einde der tijden 
zou inluiden. 

• Nostradamus voorspelt een grote vijand uit de hemel, die eens in de zoveel tijd voorbij reist. 

 
1 Mijn vroegere collega Peter Toonen heeft hier inmiddels drie boeken over gepubliceerd. 
2 De 12e planeet en andere boeken, 



Uit: TranceArt Nieuwsbrief nr. 23 (maart 2006) 

  © Bertien van Woelderen 
2 

 
Voorspellingen over (grote) veranderingen 

• Dan is er de theorie over de omkering van de magnetische aardpolen. Deze zouden nu al 
sneller bewegen en plotseling omdraaien, met tsunami’s en woest vulkanisme tot gevolg. 

• Seth laat ons via Jane Roberts weten dat Jezus opnieuw geboren gaat worden. In Amerika, 
waar hij de eerste jaren uiteraard buiten de publiekelijke belangstelling kan opgroeien. 

• Op o.a. internet kun je beweringen vinden dat door verhoogde trillingsgetallen niet werkzame 
DNA strengen tot leven zullen gaan komen. Paranormale krachten zullen dan bij velen 
geactiveerd worden. 

• Op 21 december 2012 zouden vrijwel alle planeten en de zon op één lijn staan en die lijn wijst 
naar het hart van één der spiralen van de Melkweg. Volgens kenners was de laatste keer dat 
dit gebeurde 26.000 jaar geleden, ten tijde van de grote zondvloed. Die breekt dus opnieuw 
aan, of levert varianten op hetzelfde thema3. 

• Tenslotte is er dan de voorspelling dat op 21-12-2012 het vissen-tijdperk definitief ten einde 
is. 

 
Gechannelde voorspellingen 

• De nieuwe mens doet zijn intrede 

• Ons DNA/RNA wordt naar het oorspronkelijke niveau getransformeerd. Iedereen op aarde 
muteert, sommigen bewuster dan anderen, maar iedereen ondergaat het. 

• De mensheid zal over technologie beschikken die verdergaat dan hetgeen we nu kennen, 
maar tegelijkertijd teruggaat tot voorbij de grijze sluiers van onze geschiedenis. 

• De mensheid zal het concept tijd en geld overstijgen. 

• De aarde en het zonnestelsel zullen galactisch gesynchroniseerd worden met de rest van het 
universum. 

 
De voorspellingen onder de loep 
De Maya’s keken naar het grote jaar, dat bij ons het Platonische jaar heet, vernoemd naar de 
Griekse wijsgeer Plato. Het komt er op neer dat na 26000 jaar alle sterren en planeetstanden aan 
de hemel precies hetzelfde zijn. Na zo’n lange omloop, na zo’n kosmisch jaar, mag je wellicht iets 
nieuws verwachten.  
Wanneer ik de voorspellingen  doorneem over het einde, kan ik me niet onttrekken aan de indruk 
dat hiervan veel ontleend is aan de Openbaringen uit het Nieuwe Testament. Daarin staat dat de 
oude hemel en de oude aarde zullen worden vervangen door een nieuwe hemel en aarde en dat er een nieuw 
Jeruzalem zal zijn dat uit de hemel neerdaalt.  

Alleen de aanhangers van Sitchin zien de oorzaak van deze 
voorspelde ramp als een kosmologisch gebeuren, gewoon omdat 
Nibiru in zijn omloop weer de aarde zal raken. Ook Nostradamus 
lijkt iets dergelijks te voorzien, maar we weten amper in welk geloof 
hij was grootgebracht. Wel dat in zijn tijd zijn tijdsgenoten katholiek 
waren. We weten dus ook niet in hoeverre zijn voorspelling 
(onbewust) berust op de oorspronkelijke profetieën die hem via het 
katholieke geloof bereikten. 
 
Sommige voorspellingen over de (grote) verandering berusten in 
eerste instantie eveneens op een kosmologisch gebeuren. We 

 
3 Nieuwsgierig neus i in de Duitse efemeriden naar deze planetenstand. Zon 30e gr. Boogschutter, Mercurius 15e gr. 
Boogschutter, Venus 7e gr. Boogschutter, Maan en Uranus in Ram, Mars en Pluto in Steenbok, Saturnus en 
Noordelijke Maansknoop in Schorpioen en Neptunis in vissen. Ik kan hier niet echt veel bijzonders van maken, maar 
laat me graag uitleggen dat ik ongelijk heb. 
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naderen als zonnestelsel het hart van de arm van de melkweg en dan zou alles vanzelf meer en 
sneller op elkaar gaan resoneren. Al die trillingen hebben straks invloed op ons menselijk  
bewustzijn en op de aarde. Wanneer de aarde tijdelijk haar magnetisme verliest, zouden we 
vatbaar zijn voor van alles en nog wat. Hier komt de doemgedachte weer boven. 
Voorspellingen over DNA veranderingen komen in aanleg van Barbara Marciniak4, die op haar 
beurt entiteiten van de Pleiaden5 channelde. 
 
In de laatste categorie, de gechannelde voorspellingen, lees ik eveneens de Pleiaden, maar vooral 
toch weer de hoop op een duizend jaren vredesrijk. 
 
Voorspellingen uit het verleden 
Nog even wat historie. Toen het jaar 1000 aanbrak, zou de wereld vergaan. Toen de Juliaanse 
kalender in 1582 overging naar de Gregoriaanse Kalender en er daarmee vanwege 
ongeregeldheden 10 dagen moesten verdwijnen, was dat voor veel mensen ook een reden om de 
Apocalyps te voorspellen. In de 20e eeuw kan ik me diverse voorvallen herinneren, waarbij 
mensen zich terugtrokken op bergtoppen om het einde der tijden af te wachten. Het Efraïm 
genootschap voorspelde recentelijk dat op 21-11-2001 het einde der tijden zou zijn aangebroken. 
 
Vanwaar deze behoefte doem te voorspellen met een gelukkige uitkomst voor 
sommigen? 
Als ik de voorspellingen napluis valt me op dat het bij de meeste gaat over goede mensen en 
slechte mensen. Het gaat dan vaak over de ware gelovige en de mens die zich van het 
christendom heeft afgewend. Ik lees de behoefte van de trouwe gelovige om beloond te worden 
voor zijn goede keuze (zijn geloof in God en diens wetten) en die beloning geeft hij uit handen 
aan een hogere macht. 
In de iets meer esoterisch georiënteerde hoek speelt toch een heel klein beetje hetzelfde. Alleen 
de polariteit is anders gesteld. Hier gaat het om de mens die zich weer verbindt met zijn hart en 
de natuur en de mens die gehecht blijft aan materie en techniek ten koste van die natuur. 
 
Mensen hebben een grote behoefte te weten wat goed en verkeerd is. Sommigen zoeken dat 
antwoord in het geloof, anderen in alternatieve hoeken, maar steeds draait het om deze wens. 
Wanneer we immers weten wat goed is, kunnen we gewapend met dit weten onze toekomst 
tegemoet stappen. 
 
Goed en fout als uitingsvorm van onzekerheid 
Leven op aarde brengt een toekomst met zich mee die onzeker is. We weten niet wanneer we 
dood gaan, of er een beurscrash zal komen, of we van de stoep zullen vallen of onze partner ons 
wel trouw zal blijven enzovoort. Het is die onzekerheid die de meeste mensen doet zoeken naar 
regels of zekerheden. De achterliggende gedachte is hoe ze zoveel mogelijk eventuele ellende 
kunnen voorkomen en beperken. 
De religie heeft in onze geschiedenis veel leefregels aangereikt die uiteindelijk vooral de toekomst 
van de ziel betreffen. Het (niet) naleven van die leefregels maakt dat we in de hemel of de hel 
terecht zullen komen. Misschien waren die leefregels die ooit bedacht werden niet zo beroerd, 
maar toen ze toegekend werden aan een hogere macht, werd het wel een ramp. Op die manier 
werden mensen uitgenodigd en soms gedwongen te denken in goed en slecht met een 
voortdurende onderstroom van angst. Wat immers slecht is willen we niet. Goed en slecht 
verdeelt op die manier de wereld in twee helften en sluit de slechte helft uit. En het zou kunnen 

 
4 Aarde, onze levende planeet; lessen van de Pleiaden. 
5 De Pleiaden is een sterrengroep aan de hemel en telt meestal met het blote oog zeven sterren. Ze worden ook wel 
de zeven zusters genoemd. 
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dat in deze zogenaamde slechte helft heel wat creatieve levenservaringen opgeslagen liggen die 
dan buiten het levensbereik van iemand blijven vallen. 
 
Goed en slecht zijn uitingsvormen van perfectie 
Wie door zijn opvoeding geleerd heeft te denken in goed en fout, heeft geleerd te denken in 
perfectie. De kern van perfectie gaat immers over juist en niet juist! Perfectie deelt de wereld in 
twee helften in, goed en fout. Het moet perfect zijn, en dat kan alleen maar als het GOED is, en 
dus niet FOUT. 
Er is overigens niets mis met perfectie, alleen hoort ze wat mij betreft thuis op een ander niveau. 
Bijvoorbeeld bij het invullen van je belastingformulier. 
Wat goed en slecht is, verschilt van cultuur tot cultuur en dat heeft mij geleerd anders tegen goed 
en fout aan te kijken. 
 
Goed en fout in het alternatieve circuit 
Ook het alternatieve circuit met zijn 2012 voorspellingen geeft zich over aan dezelfde wijze van 
denken, alleen is de boodschap complexer en soms aantrekkelijker. 
Angst over het leeghalen van de natuurlijke grondstof bronnen maakt dat er teruggekeken wordt 
naar het leven met en in de natuur. Dat er gekeken wordt naar hoe Indianen en Aboriginals dat 
deden en doen. Daar is niets mis mee. Maar al lezend in de voorspellingen over 2012 kan ik me 
toch niet geheel onttrekken aan de indruk dat die mensen die zich erg bezighouden met techniek 
en het opgebruiken van de natuurlijke grondstof bronnen gestraft dienen te worden. In de 
opgesomde doemscenario’s schuilt mijns inziens de behoefte om de slechteriken te straffen, al 
zullen de goeden er ongetwijfeld onder moeten lijden… maar dat doen ze toch al. 
Hiermee wil ik niet beweren dat we ons geen zorgen zouden hoeven maken. Het gaat er om wat 
we met die zorgen doen. En bij sommige mensen leidt die zorg over de aarde tot doem 
voorspellingen waarmee ze dan weer andere mensen bang maken. 
 
Het programmerende van voorspellingen  
Ik zal ongeveer 24 jaar geweest zijn. Ik liep vreselijk met mijn ziel onder de arm. Ik was eenzaam, 
voelde me onbegrepen en hield weinig van mezelf. Eigenlijk ging ik dus vol wanhoop naar een 
helderziende toe. Deze voorspelde mij dat ik een man zou ontmoeten met erg veel boeken om 
zich heen en die man was de ware! De man die ik wat later tegenkwam, bleek erg belezen te zijn 
(de vele boeken). Dus zei ik: “Ja” tegen hem op het stadhuis tegen alle waarschuwingen van mijn 
intuïtie in. Het werd daarmee een leerzaam huwelijk dat slecht afliep. Als ik naar mijn intuïtie had 
geluisterd, was ik misschien wel een andere man met veel boeken tegengekomen, maar de 
programmering in combinatie met de eenzaamheid deed hier effectief zijn werk. 
Dat is voor mij één van de belangrijkste bezwaren tegen voorspellingen. Ze krijgen al gauw het 
karakter van een selffulfilling prophecy. Problemen in onze omgeving worden dan vertaald naar 
de profetie toe en mensen hebben dan de neiging er naar te gaan leven. 
Er zit gelukkig ook een andere kant aan het zelfde verhaal. Wie op de hoogte is van de werking 
van het Morfogenetische veld6, kan bewust met zijn gedachten dit veld vullen met alle mooie en 
schone gedachten over een fijne toekomst voor de aarde en de mensheid.  
 
Een perfect alternatief zonder goed en fout 
Een perfect alternatief zonder goed en fout is te leven en te handelen binnen de mogelijkheden 
van je omgeving naar je eigen wijsheid. Luisteren naar de stem van je hart. Zinnig gebruik maken 
van hetgeen ons wordt aangeboden en je bewustzijn trainen op bewust kiezen. Dit betekent 

 
6 Rupert Sheldrake vertaalt het begrip morfogenetisch veld als een web van geheugen, dat generaties van schepsels 
met elkaar verbindt, waardoor de ervaring van één ten goede komt aan allen. Het is dus een onzichtbaar 
informatieveld, waarop kan worden afgestemd. 
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stilstaan bij zaken die voor jou belangrijk zijn, zodat je de tijd kunt nemen om uit te vogelen wat 
die stem in je hart te zeggen heeft. 
Durven toe laten dat onzekerheden bij het leven horen, en dat we slechts het Hier en Nu in 
handen hebben en van daar uit onze weg door het leven kunnen uitstippelen, of wel onze keuzes 
maken. 
Mijn voorspellingen over de toekomst is dat het heel gewoon 22 december 2012 wordt, en daarna 
23 december. Dat op 25 december de zon de zoveelste keer zich weer wendt naar het Noordelijk 
halfrond en dat als vanzelf 1 januari 2013 aanbreekt. Alvast een gelukkig 2013 gewenst en nog 
vele goede jaren daarna. 

 
Bertien van Woelderen 


